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Men heeft mij gevraagd na te denken over de uitdaging van de arme kerken
aan de rijke, en dat in missionair opzicht. Het is een thema inzake de
’theologie van de zending’, waartoe wij slechts een aantal suggesties willen
geven, een eerste aanzet toe willen geven.

In de theologie van de zending' heeft men recentelijk verschillende fasen
gekend. De kerken hebben ontdekt, dat de zending het wezen van de ecclesia
raakte; dat het gaan ad gentes aan het fundament lag van de oorspronkelijke
opdracht van de gemeenschap: ,,Gaat heen en maakt alle volken tot mijn
leerlingen’ (Mt. 28,19)'. Het evangelie gaat vanuit een ’centrum’ naar de
’periferie’ (we zullen dat noemen het 'stromen’ van de boodschap, het ,gaan-
naar’ de heidenen). Een tweede moment kunnen we noemen een ’terugstro-
men’ van het evangelie; de geévangeliseerden worden zelf brengers van het
evangelie en de 'moeder’-kerken van het centrum ontvangen de missionaire
uitdaging van de ’nieuwe’ kerken van de periferie. Dit ’terugstromen’ nu is
niet het eerste in de geschiedenis, maar het krijgt wel speciale karaktertrek-
ken in onze tijd en daarover willen we nadenken.
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I. Het stromen van het evangelie naar de periferie

Het is duidelijk dat het evangelie zijn vertrekpunt vond in Israél, in Jeruza-
lem, en wel op Pinksteren, namelijk toen Petrus het woord nam en de
pelgrims in de heilige stad begon te bckercn ’Allen, joodse mannen en
bewoners van Jeruzalem’ (Hand. 2, 14’ daar wordt de ’utopische ge-
meenschap’ geboren (2,42-47; 4,32-35), vandaar vertrekt Philippus (8,4 ev.),
vandaar vangt Petrus zijn arbeid aan (10,1 ev.), en door de 'vervolging’ - en
niet door een secretariaat of een congregatie - verbreidde het evangelie zich
onder de heidenen (11,19). Paulus is ook een gezondene ’bestemnd voor de
heilige dienst van Jezus messias onder de heidenen’ (Rom. 15,16). Deze
‘'middelpuntzoekende’ beweging wordt goed uitgedrukt in het ’het heil komt
uit de joden’ (Joh. 4,22).

Op dezelfde manier, hoewel een niet erg bekende wijze, bereikte het evan-
gelie in de vierde en vijfde eeuw lerland en kwam in handen van de mon-
niken die op het ’eiland van de heiligen’ een christenheid organiseerden, die
bloeiend was en aan de periferie van het continent.

Vanaf de 15de eeuw heeft de Latijns-Germaanse chrlstenheld dus de
westerse Europese christenheid, eerst dank zij Portugal en Spanje', en later
door middel van Nederland, Frankrijk en Engeland om uit te lopcn op de
Verenigde Staten, zich geworpen op de evangelisatie van de Derde Wereld.
Het was opnieuw een middelpuntzoekende beweging, nu van het Noorden
naar het Zuiden.

Noorden
Zuiden Zuiden

Deze christenen gingen op weg, doordrongen als ze waren van een zeker
bewustzijn van hun ’superioriteit in beschaving’ ten opzichte van de andere
volken. Totdat David Livingstone (Missionary Travels and Researches, Lon-
—den; 1857) met zijn 'missionaire’ ogen de horizon van Afrika opende voor de

inhaligheid van de maatschappijen die de bestaansmiddelen onttrokken aan
de arme landen, kwam de hele wereld terecht in de roofzucht van Europa
en de Verenigde Staten. Deze landen, op hun beurt, verwarden het christen
zijn met het ontwikkeld en technologisch superieur zijn. Laten we een voor-
beeld nemen van het Eerste Katholieke Missiecongres in de Verenigde Sta-
ten:

' am convinced as a man who has been privileged to visit all the countries
of Europe, many of Asia and Africa and the entire Orient, that there is no
such Catholicity like ours,... the most generous, the most charitable, the
most whole souled on the face of the earth. In other words, there are in
reality ideal catholics here, and I cannot believe that when American Catho-
lics learn of the great needs of our Holy Mother Church in our far-distant
possessions (!), they will turn a deaf ear to their needs and their necessities”.
De geest van geestelijke ’superioriteit’ waarmee de missionarissen van alle
kerken naar de Derde Wereld gingen, is maar al te goed bekend. En eenmaal
daar verwarde men in het ideaal van de 'christenheid’ (en of het nu ging om
katholieken uit de Latijnse landen of uit de Germaanse, of om historische
protestanten of om die van de sekten in het recente verleden), het evangelie
en de eigen cultuur.
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II. Het terugstromen van het evangelie naar het centrum

Zoals het water van de zee naar de kusten ’stroomt’ en ’terugstroomt’ naar
de boezem van de wateren, zo 'stroomt’ het evangelie "terug’, evangeliserend,
naar het centrum. Er zijn als het ware secundaire bewegingen, die niet het
centrum van kerk raken. Men spreekt bijvoorbeeld van de ’reverse mission’,
of de evangeliseringsactie die de missionarissen die werkzaam zijn in de
Derde Wereld, in hun moederkerken kunnen realiseren. Zo kan een Noord-
Amerikaanse missionaris, die werkzaam is in Afrika, aan zijn verwanten,
vrienden of buren, vertellen over het werk dat hij gedaan heeft in de ’mis-
sielanden’. Op een vergelijkbare manier als in de primitieve kerk hielden de
kerken in de diaspora een inzameling voor de ’heiligen’ in Jeruzalem, en
brachten zo ten dele dank uit voor de gave van het evangelie (2 Kor. 8-9).
Maar daar gaat het niet om. Er is iets fundamentelers, dat dieper gaat.
Al is het waar dat het evangelie zijn vertrekpunt vond in Israél, Israél liet
ruimte aan de heidenen:

'Zij zijn Iraélieten, hun behoort de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de
verbonden ... Het is niet zo alsof Gods woord gefaald zou hebben. Want
niet allen die uit Isra€l stammen, behéren tot Israél (Rom. 9,4-6). Ik zal
noemen mijn volk wat niet mijn volk is, en wie niet mijn geliefde is zal ik
mijn geliefde noemen, en op dezelfde plek waar men zei ’zij zijn niet mijn
volk’ zal men hen 'zonen van God’ noemen’ (Os. 1,10, die Paulus citeert).
De tragedie van de 'verwerping van Israél’ heeft haar logica. De messias is
gezalfd 'om aan de armen het evangelie te brengen’ (Jes. 61,1; Lc. 4,18, zoals
ik het zo graag las samen met Paul Gauthier in Nazaret in 1959). De 'armen
wordt de blijde boodschap verkondigd’ (Lc. 7,22), en Jezus voegt eraan toe:
'En gelukkig hij die aan Mij geen aanstoot neemt’. Waarom? Omdat vanaf
het moment waarop aan de armen de blijde boodschap wordt verkondigd
het ’centrum’ uit zijn middelpunt geraakt, en de 'macht’ van het evangelie
niet meer uitgeoefend wordt vanuit ’de paleizen’ - ook al zijn ze van Jeruza-
lem of Rome - maar vanuit de 'woestijn’ en zijn ’profeten’.

En het staat vast dat de gemeenschap van Jeruzalem de uitdaging van de
gemeenschappen in de diaspora begon te ontvangen en van hen de universa-
liteit van het heil begon te leren, alsook het overstijgen van het enghartige
nationalisme van Jeruzalem, het feit van een evangelie voor alle naties en
niet alleen voor de joden: ’En er bestaat geen verschil meer tussen jood en
Griek. Zij hebben allen dezelfde Heer, rijk aan gaven voor allen die Hem
aanroepen’ (Rom. 10,12).

Op dezelfde manier wordt het Ierland aan de periferie tot het nieuwe mis-
sionaire centrum, dat als het middelpuntvliedende terugstromen terugkeert
naar het 'continent’ waaraan het zijn geloof te danken heeft, om het evan-
gelie te brengen. Zoals Columbanus in de 5de eeuw, zo evangeliseert nu
Winfried (675-755) de Teutonen onder de naam Bonifatius. Het is als het
ware een beweging van het terugstromen van het evangelie; van de heidenen
over Israél, van lerland over het continent. Op dezelfde manier beginnen we
dit feit in onze dagen te bekijken. Na vijf eeuwen evangelisatic van de
periferie, scheen deze periferie van de Derde Wereld, de armen, te beginnen
‘terug te stromen’ over de moederkerken om hun het wezen van het evangelie
in herinnering te brengen; dat wezen was een beetje in de vergetelheid ge-
raakt onder het triomfalisme, de rijkdom, en de trots van de eersten te zijn,
de oudsten, de wijsten, de meest ’stipten’, de meest gedisciplineerden, de
meest geordenden, de meest zuiveren, de meest beschaafden. Van Rusland en
Polen, tot Europa en de Verenigde Staten beginnen katholieken en pro-
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testanten u:tgedaagd’ te worden door hun broeders en zusters van het Zui-
den, de 'arme’ kerken van Latijns Amerika, Azié en Afrika. Dit terugstromen
is niet gemakkelijk. Er bestaat verzet tegen, oren worden gesloten, men
verdcdlgt zich, of zelfs ,controleert’ men de boodschap, wanneer er een
raampje opengelatcn is. Dezc heimelijke, verborgen, niet openlijk geuite
oppositie tegen de 'armen’ - van Rome tot Constantinopel of Moskou, via
Parijs tot New York - is in zekere zin de angst om macht te verliezen: het
is angst voor de universaliteit, opnieuw, zoals degenen in Jeruzalem die de
joodse wet volgden dat hadden tegenover de heidenen die gegvangeliseerd
waren door Paulus. Maar dit terugstromen van het evangelie zal men niet
kunnen tegenhouden, want de armen beleven het evangelie op een wezenlijke
manier, als 'natuurlijk’ (als iets dat 'vanzelf’ gaat, duidelijk, zonder inspan-
ning). Het evangelie is van hen, het is hun eigendom. De verwachtingen
inzake het koninkrijk zijn de hoopvolle verwachtingen van de armen inzake
eten en drinken, kleden, een huis hebben, gezondheid, veiligheid, recht-
vaardigheid . . . ’hun’ God; immers zij zijn 'zijn volk’. Welnu, de heiligen van
het centrum zullen, wanneer ze heilig wensen te zijn, zich dienen te solidari-
seren met de armen van Afrika, Azi¢ en Latijns-Amerika, of met de 'negers’
(de Afro-Amerikanen), of met de ’chicanos’ (de Latijns-Amerikanen) in de
VS, of met de buitenlandse arbeiders (van de arme landen in het Zuiden van
Europa of het Noorden van Afrika) in Europa. De armen, die het subject
van het koninkrijk zijn en het, object van het evangelie, zijn het nood-
zakelijke referentiepunt wil men authentiek christen zijn. En wanneer die
armen christenen zijn, dan begint het voornoemde terugstromen.

Een puur numeriek feit wordt aangereikt door Th. Stransky, wanneer hij
zegt dat 'by the year 2000 from 55 to 60 percent of all christians (70 percent
of all catholics) will be living outside North America and Europe’’; maar de
kwestie is kwalitatief van aard, zoals we zullen zien. Dat bracht mee dat Pius
Wakatama zou voorstellen tot een ’moratorium”, dat aanvankelijk alleen
maar een restrictie inhield ’...rather, national lcadcrs should be given
responsability and only a select number of key missionaries should be al-
lowed to stay in direct teaching positions”.

Maar het feit is veel meer dan numeriek. In Azi€ leert het christendom, net
als in de primitieve kerk, hoe christen te zijn midden in een wereld die in
meerderheid niet-christen is, een wereld van hoogstaande religies (de islam,
het hindoeisme, het boeddhisme). In Afrika leren de christenen hée liturgisch
rekening te houden met de hoogstaande niet-christelijke culturen, teneinde
de christelijke viering opnieuw te definiéren (opnieuw te ontdekken). In La-
tijns-Amerika leren de christenen hée men moet kiezen voor de armen mid-
den in de economische en politieke strijd voor de bevrijding. Zij zijn allemaal
‘nieuwe’ lokale kerken (met uitzondering van het Noorden van Afrika of
Ethiopié en Kerala in India); het zijn arme kerken, behoeftige kerken...
maar kerken vol vernieuwde geesteskracht. Wat zij in het evangelie geleerd
hebben - doorheen het schandaal van de verbreiding van de Europese-
Anglosaksische christenheid, als betrof het een wonder van God onder zijn
armen - van de arme en gekruisigde Christus (die zich verhief tegen de rijke
en triomfantelijk beschaafde Europees-Noord-amerikaanse christenen), dat
beleven zij momenteel op paradigmatische wijze en zij leggen daarvan nu
getuigenis af aan het ’centrum’ in de wijze waarop zij hun christendom
beleven. Het martelaarschap van monseigneur Oscar Romero in El Salvador,
de heroische armoede van monseigneur Pedro Casaldaliga in Brazilig, het
voorbeeld van bisschop Tutu in Zuid Afrika, van de ’fishermen’ in Kerala,
of van de christenen op de Filippijnen, zijn vandaag de dag evangelie ver-
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kondigende ’universele’ feiten die uiting zijn van een niet te ontkennen ’spiri-
tuele’ kracht, van een missionair karakter in de wereld van het ’centrale’
christendom.

III. ’Solidariteit’, de huidige naam van de katholiciteit en de zen-
ding

De huidige missionaire etappe van het christendom verandert van richting.
Het is het einde van het ’tijdperk van de missies’ en het begin van de
’solidariteit’ (koinonia; 11 Kor. 9,13) onder de ’lokale’ kerken. De mid-
delpuntzoekende beweging (Noord - Zuid) wordt een cirkel: het christelijk
leven cirkelt. Nu leert Rome van Latijns-Amerika; Genéve van Afrika; New
York van de Filippijnen of China. Het is het uur van een nieuwe universali-
teit.

Noord
Zuid Zuid

De ’circulatie’ van de Geest gaat niet alleen van het Zuiden naar het Noorden
en omgekeerd. Die gaat eveneens van het Zuiden naar het Zuiden. In La-
tijns-Amerika hebben in 1984 het ’Departamento de Misiones’ van de CE-
LAM, en anderen, gedreven door de missionaire arbeid van Marins en zijn
equipe, die overal over de wereld basisgemeenschappen opricht (ik herinner
me 1981, toen we elkaar heel toevallig ontmoetten op het vliegveld van
Tokio: ik kwam van de Filippijnen en hij ging naar India ... en wij spraken
daar de hele nacht over de 'missies’ van het Zuiden-Zuiden en onze weder-
zijdse verantwoordelijkheid), een document bekend gemaakt dat getiteld
was: 'Ha llegado la hora’ (het uur heeft geslagen); ’het uur’ dat de Latijns-
Amerikaanse kerk (de Aziatische en de Afrikaanse) haar missionaire plicht
uitspreekt tegenover de andere continenten van de Derde Wereld (Zuiden -
Zuiden) en (waarom niet?) ten aanzien van de 'moeder’-kerken (Zuiden -
Noorden).

De christelijke ’solidariteit’ is de medeverantwoordelijkheid die de christenen
hebben tegenover de andere ’lokale’ kerken (en de kerken van Rome of van
Geneve zijn zelf 'lokale’ kerken binnen de eenheid in dezelfde Geest). Mede-
verantwoordelijkheid in het liturgisch leven, het economisch leven, in het
kerkelijk leven in het algemeen. Een medeverantwoordelijkheid van allen
tegenover allen, die circulair’ is”. Aldus is er sprake van een overgang van
overheersende uniformiteit (bureaucratische katholiciteit) naar het model van
de pluriformiteit van het tijdperk van Vaticanum II; en vandaar naar een
werkelijk solidariteitsmodel, waarin het pluralisme van de onverschillige
coéxistentie opgaat in de eenheid in medeverantwoordelijkheid van de uni-
versele solidariteit van een kerk die een is. En dat niet onder de heerschappij
van een extrinsieke en autoritaire gehoorzaamheid (een opgelegde eenheid),
maar door middel van de organische structurering van de wederzijdse
verantwoordelijkheid in solidariteit (een eenheid vanuit het inwendige van het
leven van de Geest van Jezus en van de Vader): 'gemeenschap (koinonia)'.

In dat geval stellen de kerken van het ’centrum’ zich open voor het getuigenis
van de arme kerken van de ’periferie’. Zij wensen hun getuigenis niet te be-
heersen (zoals in het geval van een missionaire organisatie die bepaalde
werken die vanuit de periferie komen, niet kan publiceren, omdat ze te
vooruitstrevend zijn, of niet 'stevig genoeg’ in de leer, enzovoorts: dat wil
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zeggen, men beheerst het woord van protest en kritick dat van de arme
komt). Op dat niveau moet men de recente confrontatie verstaan tussen de
Congregatie van de Geloofsleer en de theologie van de bevrijding, welke
komt van de periferie. Het ’centrum’ schermt zichzelf angstvallig af voor
hetgeen de armen van de periferie doen (en in deze zin is de mooie en oude
Slavische kerk van Polen eveneens ‘centrum’). Men voelt zich aangevallen,
vernederd, gedwongen om te veranderen ... en verzet zich. Maar men heeft
niet in de gaten, dat het christendom van het 'centrum’ produkt is van een
tweeslachtige identificatie met de mediterrane en Europese cultuur, en later
met het kapitalistische systeem. Beide vormen van identificatie zijn-
momenteel ’gevangenissen’, ‘corsetten’ waarvan de kerk zich moet ontdoen
teneinde open te staan voor een grotere universaliteit (die uitgaat boven de
Westerse cultuur en boven het kapitalisme als een noodzakelijk historisch
systeem).

In deze etappe van bekering om over de scheidsmuren heen te gaan (de
wezenlijke transcendentaliteit van het evangelie) (Ef. 2,14-15), worden de
armen die sinds de 15de eeuw geévangeliseerd zijn, op het einde van de 20ste
eeuw brengers van het evangelie; "Thans zijt gij die eerst veraf waart, door
het bloed van de messias dichtbij gekomen, want Hij is onze vrede’ (Ef.
2,13).

IV. De ’kerk van de armen’, profetisch en draagster van het evan-
gelie

De conferentie van Melbourne (1980) begint met een keuze: Good news to
the poor’ (sectie I)'’. Ik herinner me het moment waarop we tijdens de eerste
voorbereidende bijeenkomst de volgende stelling moesten verdedigen: The
Kingdom of God and the poor’':

’God identified with the poor and oppressed by sending his Son Jesus to live
and serve as a Galilean speaking directly to the common people’ '

1k herinner me dat ook uit Nazaret, toen ik daar als timmerman werkte
tussen 1959 en 1961. Op een dag kwam Billy Graham daar prediken in het
Engels voor de arme Arabisch-christelijke arbeiders in het dorp van Jezus
zelf. Wie schildert mijn verbazing, toen ik de manier zag waarop die
Westerse ’missionaris’ het evangelie predikte aan die vrouwen en mannen?
Met welk een zelfverzekerdheid, trots, hoogmoed . .. sprak die man over het
evangelie ten overstaan van die arme vrouwen en mannen van de 'vaderstad’
van Jezus. Had die fundamentalistische predikant zich niet op de knieén
moeten werpen in dat land en aan die armen moeten vragen hém het evan-
gelie te prediken? Mij, die tien uur per dag samen met deze mensen werkte,
en die mijn mond niet opendeed (want ik was levend Hebreeuws aan het
leren en sprak geen Arabisch), mij kwam hij voor als het prototype van de
missies van het christelijke Westen: een agressieve manier van heersen over
andere mensen. Vandaar dat men in Melbourne erkende dat ’the concept of
mission being from sending to receiving countries has long been replaced by
a mutuality in shared missions involving a two-wayflow between the chur-
ches in the industrialized countries and the so-called Third World’ (IV,23)".
Maar er is meer, en zoals we gezegd hebben, de ’solidariteit’ (mede-
verantwoordelijkheid of ’wederkerigheid’ (mutuality in het Engels) wordt
heel in het bijzonder gepraktiseerd vanuit een ’brandpunt’, een 'nucleus’, een
‘’gemeenschap” waarin het evangelie helderder, meer profetisch, dieper,
geestelijker stroomt. Die evangeliserende ’plek’ bij uitstek is de ’kerk van de
armen’, oftewel het deel van de kerken dat ingeplant is midden onder de
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“’objectief’ armen: midden in de arme naties, de arme klassen, tussen de
gemarginaliseerden van de steden, de minderheden, de stammen en etnische
groepen, de 'verworpenen der aarde’ - zoals Franz Fanon zou zeggen -
Wanneer een ’kerkelijke basisgemeenschap’ - bijvoorbeeld in Riobamba,
waar tot voor kort monseigneur Proano bisschop was - samenkomt; wanneer
die arme handen, die zeer doen na het dagelijkse zware werk, en die kapot
zijn door de kou van de Andes, en die vroegtijdig verweerd zijn door de
uitbuiting . . . de Bijbel vasthouden; wanneer die ogen die bijna blind gewor-
den zijn door de ondervoeding, door ziekte... de Bijbel proberen te lezen;
wanneer die monden, waarvan de lippen kapot zijn door de droogte, door
de slagen van de ’patrons’, en door de hachelijke omstandigheden inzake hun
eten... zich openen voor het uitleggen van het evangelie; wanneer die
mannen en vrouwen, jongeren en kinderen een gemeenschap vormen, al-
lemaal samen, waarin ieder het zijne inbrengt, waarin zij op hun tafels het
eucharistisch brood breken, op de tafels waarop zij hun eigen brood kneden
en hun bonen klaarmaken voor een schamele maaltijd, of waarin de moeder
haar kinderen baart . .. wie zou er een vergelijking met hen kunnen trekken?
Is soms de Sint Pieter een verhevener plek dan het arme huisje van die
Indiaan in de Andes?".

Deze ’kerk van de armen’, integraal onderdeel van de ene kerk, maar wel
haar meest onbesmette, meest profetische, meest gekwelde ’onderdeel’, is
vandaag de dag op profetische wijze missionair en op hoopvolle wijze
draagster van het evangelie. Zij kan tot bekering brengen, zij kan het hart
beroeren van alle jongeren, van alle mannen en vrouwen van goede wil, in
het ’centrum’ en in de ’periferie’. Nu worden de armen die geévangeliseerd
zijn, brengers van de evangelische boodschap: 'Het zal geschieden in de
laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitstorten over alle mensen.
Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jongemannen visioenen zien, de
ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen, ja zelfs over mijn die-
naars en dienaressen zal Ik mijn Geest uitstorten...” (Hand. 2,17-18).

universele
kerk

/ kerk\

van de armen

Gerald Anderson schreef terecht dat ’the focus at Melbourne was on the
poor in relation to the Kingdom”®, en vandaar verklaarde men in de eind-
boodschap dat de arme ’in many cases ... a radical change in the institutio-
nal life of the missionary movement’’ zal betekenen.

Maar er is meer; die aanwezigheid van de arme ’als kerk’ binnen de kerken
(katholieke, protestantse, orthodoxe) daagt uit tot een ommekeer en dan niet
alleen van de missionaire instituties, maar ook van de moederkerken zelf in
hun eigen manier van leven in het 'centrum’. Tegen deze ommekeer ver-
dedigen de kerken van het ‘centrum’ zich. Ik herinner me de oppositie van
enkele leden van de Romeinse curie, toen de ontmoetingen van theologen uit
de Derde Wereld georganiseerd werden en nog worden. Een theologie van
de Derde Wereld, maar. .. hoe is dat mogelijk? Is de theologie niet één en
universeel? Er bestaat dus oppositie tegen het feit dat de stem van de arme
het ‘centrum’ bereikt en de andere kerken van de arme ’periferie’. Er bestaat
wantrouwen, angst, twijfel... Maar in wezen bestaat er angst om iden-
tificaties te overstijgen die de kerk aan het verleden binden: aan de Westerse
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cultuur, aan het kapitalisme, aan de macht, aan de overheersing . .. Er is een
uitdaging tot armoede, eenvoud, hoop. De 'geest’ van Johannes XXIII, die
in Turkije zijn ervaring had opgedaan van wat een arme en onderdrukte
'periferie’ is, leert ons hoe te leren van de ander, van de arme, van andere
‘lokale’ kerken.

Het is duidelijk, dat, willen de ’armen verkondigers van het evangelie zijn,
naar hen geluisterd dient te worden, en zij als waardige dragers van het
evangelie beschouwd dienen te worden, als subjecten van het koninkrijk, als
’Jezus zelf’ in de geschiedenis midden tussen ons. Maar daarvoor moet men
wel de ’ramen’ open laten. Hoe zou de Samaritaan immers de arme die
beroofd langs de weg lag, opgemerkt kunnen hebben, als er een 'muur’ was
die zijn weg van de arme scheidde? Scheidsmuren moeten worden neer-
gehaald, of op zijn minst moeten er ramen geplaatst worden om de arme te
zien. Maar bovendien is er ook nederigheid, armoede, openheid nodig...
zeer moeilijke geestelijke houdingen in de huidige wereld van het 'centrum’.
Bewegingen zoals die van 'Sanctuary’ in de Verenigde Staten, waar christe-
nen van het ’centrum’ zich openstellen voor de armen die vanuit de periferie
naar dat land toe komen en die men opvangt, ofschoon men moet ingaan
tegen de geldende wetten tegen buitenlanders (vooral als de mensen armen
zijn en uit kapitalistische landen komen, en niet gebruikt kunnen worden
voor de propaganda tegen de socialistische landen), deze christenen worden
gecvangchsecrd door de armen en zij worden midden tussen de kerken van
het ’centrum’ tot een cvangchscrcndc ’kerk van de armen’”. Die bekeringen
tot de gerechtigheid zijn de vrucht van de evangelisatie, van de zending van
de armen: zij leren een evangelie te beleven dat meer eisend, reéler, meer in
de wereld, echter is. ..

Op deze manier is het terugstromen van het evangelie begonnen, alleen maar
begonnen. In de nabije toekomst, wanneer de crisis verergert, wanneer de
uitbuiting van de arme landen nog onmenselijker wordt, wanneer de con-
frontatie tussen kapitalisme en socialisme niet meer tegen te houden valt,
zullen de christelijke gemeenschappen midden onder de armen (arme landen,
arme klassen, arme groepen en personen) meer en meer tot voorbeeld wor-
den en draagsters van de evangelische boodschap. Zij zullen in hun eigen
vlees de onderdrukking van de armen voelen en dezelfde martelingen welke
Jezus geleden heeft. Zij zullen de blijde boodschap verkondigen.

(Uit het Spaans vertaald door C. Bartels).
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